
 

 

 

 

 

 

 

 

 Goeden dag 

 

Voor u ligt de map van De Jong Tours uit Damwâld 

Deze map is voor u gevuld met allemaal ideeën over dag tochten 

Wij hebben voor u geprobeerd om een zo ruim mogelijk gevarieerd programma voor 

u samen te stellen . 

Maar mocht u zelf ideeën/ aanvullingen hebben , kunt u daar altijd met ons in 

overleg treden . 

Ook voor meerdaagse of stedentrips bent u bij ons aan het goede adres tevens 

kunnen wij voor u excursie reizen samenstellen. 

In principe zijn wij het juiste adres voor al uw reis wensen en willen daar in graag met 

u meedenken. 

Bekijk deze map en mochten er nog vragen of opmerkingen zijn staan we u graag te 

woord 

 

Alvast bedankt en kijken uit naar uw offerte aanvraag  

 

Vriendelijke groeten De Jong Tours 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Het eerste hoofdstuk zijn een aantal dagtocht bestemmingen die kunnen worden 

samengevoegd naar uw wensen, maar mocht hier niet bijstaan wat voldoet aan uw 

reis idee dan zijn wij bereid om naar uw wens een dagtocht op maat voor u te 

realiseren  

De Aldfaers Erf Route is een spannende ontdekkingsroute in de Zuidwesthoek 
van Friesland 

Een unieke tocht langs diverse plaatsen met authentieke gebouwen, 
voorwerpen en ware verhalen. Wij nemen u mee op een reis door de tijd. Van 
twee eeuwen geleden tot heel recent. Leven en werken op het Friese platteland 
in de 19e en 20e eeuw komen hier tot leven. Zowel jong als oud kan hier het 
hart ophalen op de erven, in de boerderijen, huizen, het café en andere 
inspirerende “gebouwen van vroeger”. 

Ook kunnen de kinderen zich bezig houden met het bouwen van vlotten, roeien 
tussen de weilanden, het spelen van boerengolf. Voor de kleintjes is er een 
grote zandbak en bij slecht weer, zijn er knutselvoorzieningen in de Speel- en 
doeboerderij. 

Kortom voor jong en oud is een bezoek  indrukwekkend en onvergetelijk. 
Zintuigen worden geprikkeld. Geluiden, geuren, smaken en beelden nemen u 
mee naar vroeger. Levende historie raakt, welke leeftijd u ook heeft. Beleef 
momenten van herkenning en verbazing. Stap letterlijk terug in de sfeer van 
toen en maak kennis met de Friezen en hun geschiedenis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wolkom bij de Friese Bierbrouwerij 

 

De Friese Bierbrouwerij is een klein familiebedrijf, die maar liefst acht 
verschillende speciaalbieren brouwt. Voor het brouwen van Us Heit 
speciaalbieren wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke ingrediënten 
en dat proef je: Natuurzuiver bier met karakter. 

Ook wordt hier een bijzondere single malt whisky gestookt, genaamd Frysk 
Hynder. Na het tweevoudige destillatieproces heeft deze single malt whisky 
op verschillende vaten, zoals wijn-, cognac- en sherryvaten, liggen rijpen. Zo 
heeft elke botteling zijn unieke smaak. Meer informatie over dit unieke product 
kunt u vinden op Us Heit Distillery. 

 

Benieuwd hoe ze dit brouwen en stoken? Kom dan eens langs voor een 
bezoek! Op deze site vindt u nog veel meer interessante informatie over o.a. 
excursies, proeverijen en leuke arrangementen. 

Graag oant sjen in het proeflokaal van Us Heit in Bolsward! 

 

 

 



 

Museum Joure is een verrassend groot en veelzijdig museum. In het museum 
maakt de bezoeker onder meer kennis met de geschiedenis van koffie en thee, 
al 260 jaar geproduceerd door het Jouster bedrijf Douwe Egberts.  
 
Het museum bezit daarnaast een grote collectie Friese klokken en er zijn 
werkplaatsen van drukkers, de koffiebrander, klokkenmaker, koperslager, 
theepakker en zilversmid. Elke donderdag wordt er gewerkt in de drukkerij.  
 
In het Koffie- en Theehuis kan in de voormalige tuinkamer met aangebouwde 
serre genoten worden van een heerlijk kopje Douwe Egberts koffie. In de tuin 
is bovendien een rustig terras, waar een kastanje als natuurlijke parasol dient.  
 
In het museumwinkeltje De Witte Os waan je je even terug in de tijd. Hier 
worden vers gebrande koffie, losse soorten thee, polkabrokken, zoethout, anijs 
en vele andere waren verkocht in authentieke puntzakjes. 

Het museum is volledig rolstoeltoegankelijk en heeft 2 rolstoeltoiletten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Internationaal Klompenmuseum  is een verrassend leuk museum, ook voor 
groepen. De meeste bezoekers zeggen na afloop meestal dat ze het al veel 
eerder hadden moeten bezoeken en daar sluiten we ons graag bij aan. 

Het museum stelt ook een deel van de in 2009 aangekochte collectie unieke Franse 
sabots en galoches tentoon. Tot deze verzameling behoren zeer bijzondere souvenir-, 
kinder-, vrouwen-, bruids- en kunstklompen.  
  
Daarnaast zijn er ook zogenaamde ‘enseignements’, grote klompen die dienst 
hebben gedaan als uithangbord. Het museum exposeert ook Nederlandse en andere 
internationale klompen.  Dit museum is beroemd in de hele wereld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klokkengieterij 

In de voormalige Klokkengieterij van Heiligerlee is tegenwoordig een heel 
leuk museum gevestigd waar klokken klinken, u in een leuke film kunt zien 
hoe vroeger de klokken gegoten werden en er op verzoek een gietdemonstratie 
is waarbij een tinnen klokje wordt gegoten. 

Ingenieuze uurwerken, valse klokken, een klokkenstoel, de oven, een 
videopresentatie en een gietdemonstratie..... een zeer boeiende en levendige 
excursie voor touringcargroepen in Noordoost Groningen. 

Aan de overzijde van de straat ligt de bijbehorende Brasserie voor een lekker 
kopje koffie.  Hier is tevens een uniek museum over de beroemde 'Slag bij 
Heiligerlee' uit 1568 waarin vaderlandse geschiedenis werd geschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruik de geur van een hunebed 

Ervaar de reis van de steen, voel de sfeer van het leven van een 
hunebedbouwers gezin,  ruik de geur van een hunebed, zie de schatten van 
eeuwen geleden.  

Het museum vertelt u het verhaal van de hunebedbouwers en laat u met 
moderne technieken het verleden beleven en zien. Met spectaculaire maquettes 
en effecten en zelfs een compleet hunebed.  

Het ligt direct naast het grootste hunebed van Nederland, een grote keientuin 
en een prehistorisch erf met Steentijdhuis en oertuin. Een rondleiding kan dus 
een binnen- en buitengedeelte hebben. 

In het museum is een restaurant waar u koffie drinkt uit een speciaal 
trechterbeker servies en een winkel met unieke producten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nelis en Lenie 

Nelis en Lenie de Boer zijn door het geweldige succes van 't Oale Buurthuus', 
naar een nieuwe, veel grotere en volledig rolstoeltoegankelijke locatie verhuisd 
met de naam:  ' De Woonboot van Nelis en Leentje !'  

Ze hebben een gezellige een koffie en theeschenkerij in een museum met 
spullen uit grootmoeders tijd waarbij Nelis na de rondleiding steevast de 
accordeon pakt en er samen met Lenie een geweldig meezingfeest van maakt. 

In menig dagtochtprogramma is dit muzikale duo al jaren een gegarandeerde 
'touringcarknaller' voor seniorengroepen en gezellige verenigingen, daarom 
moest er meer ruimte komen.   Er is nu capaciteit tot wel 150 personen.  

Het nieuwe bedrijf heeft een eigen busparkeerplaats, een groot rolstoeltoilet en 
nu zijn er zelfs nóg meer  nostalgische winkeltjes met ouderwetse 
spulletjes.  Doordat alles is overdekt is het gegarandeerd altijd een succes ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lavendelboerderij 

Op de grens van Drenthe en Groningen ligt de Lavendelboerderij 
Ruitenborgh.  Een prachtige 19e eeuwse Oldambtster boerderij is omgetoverd 
tot een groot centrum van voornamelijk Engelse en Franse Lavendel. Van 
showtuin tot zeep, parfum en likeur.. 

De basis voor de meeste producten is dan natuurlijk Lavendel. Het ruikt 
er  heerlijk!! Er worden presentaties over lavendel en zeep maken gegeven en 
er is een leuke winkel met zeep, parfum en aanverwante producten. Voor de 
heren is er een uitgebreide collectie met scheer producten. 
 
Er is een luxe ontvangstruimte in Engels / Franse sfeer waar koffie en thee met 
wat lekkers genuttigd kan worden. Gastheer en gastvrouw Theo en Adri zullen 
u vol enthousiasme onderdompelen in de geuren en geheimen van lavendel. 
Een erg leuke dagdeelbestemming! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orvelte 

Orvelte is een levend monumentendorp, de ambachtelijke bedrijvigheid van 100 jaar 

geleden is hier nog live aanwezig in allerlei demonstraties van de Houtzagerij, 

klompenmakerij, smederij en de zuivelfabriek. 

 

Er staan prachtige rietgedekte Saksische boerderijen, waarin o.a. een restaurant is 

gevestigd. Verder zijn er in het dorp ateliers, galerieën en verschillende winkeltjes. 

Nieuw zijn de glasblazerij en  het zeefdrukkunst atelier. 

 

De karakteristieke panden in Orvelte zijn niet alleen aan de buitenkant te bekijken, 

maar ook binnen bij een aantal boerderijen kunt u zien hoe er vroeger geleefd werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Giethoorn 

Restaurant & Rondvaartbedrijf de Rietstulp is zeer sfeervol gelegen aan het 
water op loopafstand van het centrum van Giethoorn en al haar gezelligheid, 
bootjes, grachtjes, bruggetjes en leuke bezienswaardigheden. 

Het sfeervolle restaurant heeft een prachtige rieten kap, er heerst een zeer 
gemoedelijke sfeer en een uitstekende prijs / kwaliteit verhouding die uw 
groepen vast zullen kunnen waarderen. 

De Rietstulp heeft onlangs een prachtige nieuwe keuken (Palux) laten plaatsen, 
is goed met de touringcar bereikbaar, beschikt over een eigen parkeerplaats en 
drie gezellige rondvaartboten liggen direct voor de deur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Giethoorn zijn veel mogelijkheden het bovenstaande is een voorbeeld 



 

de Orchideeën Hoeve 

Al duizenden bezoekers hebben zich verwonderd over de wonderen van de 
natuur. Niet zo vreemd, want de Orchideeën Hoeve biedt onderdak aan  een 
wereld vol kleur en fleur. Op een natuurlijke manier huisvesten wij de meest 
spraakmakende parels van de natuur, namelijk orchideeën en vlinders, samen 
goed voor meer dan 3000 soorten. Maar er is nog veel meer! Zo zijn er in de 
Vlinder Vallei tropische vogels, reptielen en vijvers met ko karpers. 

De tropische tuin, ‘een nagebootst stukje oerwoud’, huisvest duizenden wilde 
natuursoorten orchideeën, waarvan vele soorten alleen nog te bewonderen zijn 
in onze tuinen. De Maleisische tuin is de grootste, deze tuin meet maar liefst 
2.000 m². De 18 meter lange brug verbindt de paalwoningen met elkaar.  

Nieuw in deze tuin is de loungehoek met heerlijke hangmatten tussen tropische 
vruchtenbomen. Het samenspel van de natuur, winkelen, het tropische 
restaurant, genieten en uitgaan onder één dak heeft de Orchideeën Hoeve 
gemaakt tot een compleet dagje uit voor alle leeftijden.  

Na alle tropische belevenissen vervolgt u uw weg naar de kwekerij, interessant 
om te zien hoe orchideeën worden gekweekt van minuscule zaadjes tot 
prachtige bloeiende planten. Medewerkers geven met alle plezier vakkundig 
advies over uw planten thuis. De Orchideeën Hoeve is geheel overdekt, 
drempelvrij en zeer rolstoelvriendelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flevotin, Zeewolde  

In dit ambachtelijke familiebedrijf heerst een gezellige familiaire sfeer en 
krijgen groepen op een heel toegankelijke manier te zien hoe tin gieten in zijn 
werk gaat.  Tijdens een demonstratie wordt het hele productieproces doorlopen. 

Het is allemaal handwerk en vooral de nabewerkingen zijn een zeer geduldig 
en precies werkje.  Het bedrijf is schoon en netjes en door de kleinschaligheid 
ook zeer persoonlijk.  Busgroepen voelen zich hier meteen op hun gemak. 

In de hal is een eenvoudig maar gezellig terras ingericht waar de introductie en 
het koffie drinken plaats vindt.  Na de uitleg en demonstraties is er nog 
gelegenheid om het winkeltje te bezoeken met allemaal tinnen artikelen. 

Voor iedere bezoeker is er na afloop nog een leuk presentje voor thuis ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hierna volgen een aantal Duitse dagtocht bestemmingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tierpark Nordhorn 
Wilde dieren bekijken, diverse huisdieren aaien bij de historische Vechtehof, in 
begaanbare verblijven live kennismaken met verschillende dieren, natuurpad 
Vechteaue ontdekken, toekijken hoe de zeehonden worden gevoerd, plezier 
maken in de avonturenspeeltuin, genieten van lekkernijen in het restaurant of 
op het grote zonneterras. Dat staat garant voor een onvergetelijke dag voor het 
hele gezin! 

 

 

 



 

Emsflower 

NIEUW: Grote 1000 m2 Vlinderuin in Avatar stijl & XXL tuincentrum 

Uniek en pal over de grens bij Oldenzaal (25 km) is het Nederlandse bedrijf 
Emsflower een prachtige touringcarbestemming. De grootste kwekerij van 
Europa waar groepen de teelt van bloemen en planten kunnen bekijken.  

De tropische binnentuin, vlindertuin, restaurant, buitentuin Mini-Emsflower en 
XXL tuincentrum maken het aanbod zeer compleet. Het is toegankelijk voor 
rolstoelen, heeft een enorme touringcarparkeerplaats en alles is overdekt !    

In het restaurant heeft men een geweldige keuken o.l.v. Martin Laubrock, Hier 
heeft men heerlijk gebak, geweldige broodbuffetten en koffietafels zoals we 
die in Nederland niet kennen.  Menu's zijn ook van geweldige kwaliteit 

NIEUW: Direkt tegenover Emsflower bevindt zich het tuincentrum ,,Gartenwelt 
Emsburen’’ Het XXL tuincentrum van Emsflower. Op 82.000 m2 presenteert 
zich er een tuin en beleveniswereld met een zeer breed assortiment. De met 
liefde ontworpen en ingerichte terrassen en showtuinen bieden inzichten en 
ideeën voor uw eigen tuininrichting en demonstreren het gebruik van een breed 
sortiment aan producten. Laat u inspireren en verassen door meer dan 30.000 
producten. 

NIEUW: Grote 1000 m2 Vlinderuin in Avatar stijl & XXL tuincentrum  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

De Meyer Werf 

Papenburg ligt ter hoogte van de provincie Groningen vlak over de grens in 
Duitsland en is vooral bekend van de grote werf waar cruise schepen gebouwd 
worden: De Meyer Werf.  Touringcarbedrijven kunnen hier rondleidingen 
reserveren voor hun groepen bij Papenburg Tourismus. 

Rondleidingen en bezoek aan de werf is uitbesteed aan Papenburg Tourismus 
en kunnen voor groepen worden gegeven in het Nederlands. Er is een prima 
busparkeerplaats en sinds 2007 is er een hele grote rondgang met fly-overs, een 
boeiende tentoonstelling en 2 bioscopen met een Nederlandstalige film. 

Papenburg is daarnaast ook een heel erg leuke stad met een oude haven, 
zeilschepen, kanalen in het centrum en leuke winkelstraten in het 
centrum.   Een leuke mogelijkheid is ook een havenrondvaart, vaart van april 
tot oktober. 

 

  

Ook is het mogelijk om de Duitse dagtocht bestemmingen te combineren met b.v. 

een bezoek aan het vestingstadje Boertange  

 



 

catering 

Tijdens de dagtochten kunnen ook lunches ingepast worden en of diners toegevoegd 

worden, ook zijn er in overleg koffie en thee pauzes al of niet met gebak / cake 

mogelijk  . 

Tevens is er  koffie/thee en lunches in de bus na afspraak mogelijk 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tweede deel zijn voorbeelden van steden trips, het zijn er drie maar ook de andere 

steden zijn leuk voor een dagtocht of meerdaagse 

Amsterdam 

Leuk dagje Amsterdam begint met het bezoek van een van  de Amsterdamse 

museums daarna misschien een rondvaart of een rondleiding met gids waarna u op 

eigen gelegenheid nog een stukje stad , winkel straat of terrasjes  kunt verkennen. 

                                                                         

 

 

 

 

Den Haag  

Breng eens een bezoek aan onze prachtige Residentie, mooie stad achter de duinen. 

Binnenhof, het Lange Voorhout, Gemeentemuseum, Museon, het Omniversum en 

natuurlijk het strand van Scheveningen. Allemaal een bezoekje waard! 

 

 

 

 

 

Rotterdam 

Manhattan aan de Maas noemt men Rotterdam. Niet zo raar,dat de hoogste 

gebouwen van Nederland hier staan. En er is zoveel te beleven: Euromast, prachtige 

musea, een rondvaart door Europa's grootste haven, Miniworld. Rotterdam, ech wel 

 



 

Niet alleen in Nederland zijn leuke steden om een keer met een bus naar toe maar 

wat dacht u van een dag of meerdaagse Parijs ,Berlijn, Barcelona, Boedapest enz. 

Doet De Jong dat ook , ja wij rijden ook naar die steden en wij garanderen dat u 

daar met De Jong Tours een onvergetelijke tijd beleefd . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schoolreisjes 

Al onze schoolreisjes worden naar uw wensen ingevuld ,en waar noodzakelijk 

aangevuld met ons advies .  

Ons motto is een schoolreisje blijf je je leven lang herinneren, dus die moet super 

zijn.  

Of het nu een schoolreis naar een speeltuin is of een meerdaagse naar het 

buitenland. 

Bij ons bent u aan het juiste adres 

Vraag vrij blijvend een offerte aan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Excursies 

Of u nu met school ,bedrijf of vereniging op excursie gaat De Jong is uw ideale 

reispartner . De excursie kan ontspannend beginnen  en aflopen zodat  u rustig en 

uitgerust kan beginnen aan uw excursie. 

Ook kunnen wij de lunch en de diner als u dat wenst regelen. 

      

 


